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Expositie rondom de zeven werken van barmhartigheid. 
Foto’s Kees de Winter 

Schilderijen Jeltje Hoogenkamp 
 

U wordt uitgenodigd om voor de dienst de foto’s en schilderijen te bekijken 
 

  



 

- o r g e l s p e l 
 

  Op de Drempel 

 
- welkom en mededelingen 
 
- aanvangslied 146a : 1, 2 
 
- votum en groet 

 
Onze hulp in de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
die trouw blijft in eeuwigheid 
EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Genade met u en vrede van God onze Vader 
door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest. 
AMEN. 

 
- drempelgebed 
 
-lied 146a: 4,5 
 
-De zeven werken van barmhartigheid 
 

  Kyrië en Gloria 

 
- smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrië) 
 
- oproep tot lofprijzing 
 
- loflied: 869: 1,5 
 

  De Schriften 

 
- groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
- gebed bij de opening van de Schriften 
 
- schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9 
 
- lied: 320: 1, 2, 3, 4 
 
- overweging 
 
-muzikale meditatie 
 
  



-De gevangenen bezoeken 
 
LIED VOOR DE GEVANGENBEWAARDER   
 
Behoed wie jou is toevertrouwd!  
De mens die jij bewaakt  
verhult een beeld dat niemand kent,  
maar alles in zich draagt  
wat mensen tot beminden maakt,  
een kind dat liefde vraagt.  
 
Wees niet hardvochtig en bedenk:  
de mens die jij bewaakt  
is dader maar niet minder waard  
dan wie zich wijzer waant,  
de mazen van de wet verkent,  
gesjoemel gangbaar maakt.  
 
Wees niet hardvochtig  
want de mens die jij zo streng bewaakt is  
iedermens, een sluwe vos in aangeschoten staat.  
Behoed wie jou is toevertrouwd,  
de mens die jij bewaart. 
 
-René van Loenen, melodie liedboek 997 
 
Gesprek met Arendtje van der Scheur 

Regiocoördinator Stichting Exodus Midden-Nederland 

 

-muzikale meditatie 
 
-De vreemdelingen herbergen 
 
LIED VOOR DE VREEMDELING  
 
Hoe zou jij je een eregast weten 
wanneer niemand je zegt: wij verwachtten je al, 
wanneer niemand je welkom zou heten 
op een veilige plek in dit kille heelal, 
aan een tafel vol kruidige geuren 
in een huis met geopende deuren? 
 
Hoe zou jij je een eregast weten 
Wanneer niemand je vraagt naar je levensverhaal, 
naar geliefden, die jou niet vergeten, 
naar het onrecht, de leugens, de valse moraal, 
naar het land waaruit jij werd verdreven, 
 naar jouw hoop en je kracht om te leven? 
 
-René van Loenen, melodie lied 447 



 
Gesprek met Arendtje van der Scheur over haar werk  
als afgevaardigde van de diaconie Zutphen naar het AZC in Zutphen 
 
- aankondiging van de inzameling 
- inzameling van de gaven  
 
-Dirk Koster promotor Stichting Exodus 
 
- gebeden 
  voorbeden telkens beëindigd met: zo bidden wij samen lied 368f   
afgesloten met stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 

  Op Weg 

 
Elke dag is een uitnodiging 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om goed te zijn voor jezelf, 
om jezelf op te bouwen. 
Elke dag is een uitnodiging 
om jezelf te oefenen 
in waardering voor het leven. 
Elke dag is een uitnodiging 
om je te verwonderen  
over zoveel goeds in anderen, 
over zoveel verlangen naar liefde. 
Elke dag is een uitnodiging 
om intenser te leven dan nodig is, 
om meer te horen dan gisteren.  
Elke dag is een uitnodiging 
om elkaar te bemoedigen 
om te bouwen aan een wereld van liefde. 
Elke dag is een uitnodiging 
om zin te geven aan dit leven. 
Wie op de uitnodiging ingaat 
zal steeds meer van het leven houden, 
ook al weet je dat je zult sterven. 
Wie zich laat uitnodigen, 
leert over grenzen heen te zien. 

-Marinus van den Berg      

- slotlied: 419 
 
- uitzending en zegen (gezongen beaamd met 3x Amen (Lied 431c) 
 
- o r g e l s p e l 
 


